MOMENTEN VAN SCHOONREID

Asfalt jungle

sfaltjungle, nep plastic
bomen, autowegen, gil-
lende bomen, de leegte.
Enkele (vertaalde) titels
van de schilderijen van Tamme de

The forrest moon already fading.

Boer, die te zien zijn in het Diaco-
nessenhuis. Ze sturen de gedach-
ten van de beschouwer in een
bepaalde richting en dat is prettig
als ondersteuning bij het bekij-
ken en interpreteren van de
beelden.

De schilderijen zijn fasci-
nerend en een beetje angst-
aanjagend. Ze tonen een we-
reld die fantastisch en tege-
lijkertijd griezelig echt is. Ze
zijn ook heel mooi, van een
verheven, majestueuze, on-
aantastbare schoonheid. Ze
tonen landschappen waarin
natuurlijke elementen ver-
vangen zijn door kunstma-
tige bestanddelen: snelwe-
gen, palen, verkeersbor-
den, bruggen. Net als echte
landschappen bieden ze
indrukwekkende vergezich-
ten, een boeiend lijnenspel
en schitterende kleuren, die
soms mede bepaald worden
door natuurlijke elementen:

maanlicht, regen. Ieder schilderij
heeft haar eigen kleurenpalet, ik
zou haast zeggen: haar eigen klank-
Kkleur. Zie bijvoorbeeld het heel
verschillende effect van het licht

lijkheid, op een industrieterrein, in
een havengebied of ergens in een
grote stad, alsof je ineens bent aan-
geland in een onbekende, nieuwe
wereld, die lijkt op de plaatjes in de

van de maan op de boeken van Jules
schilderijen Full ’ oy f. ibe Verne. Vooral als
moon rising met De schlldeﬂ]en er op zo'’n moment
veel helder geel en . . geen menselijke ac-
Tho e zijn fascinerend  Giceitwaameem.
already fading met baar is, wordt zo'n
gedempter geel en blauw. Maar ook  werkelijkheid angstaanjagend.

als er niet zo'n duidelijke natuur- Dat valt ook op aan de schilderij-

lijke, bepalende factor is, roepen de
Kleuren associaties op, bijvoorbeeld
in het schilderij Screaming trees,
dat aan een herfstbos doet denken.

Mensen

Soms ontbreekt iedere associ-
atie met de natuur, zoals op het
schilderij Unknowun Territory en
de twee schilderijen die Untitled
heten. Herinneringen komen bij
me op, aan plekken waar ik me er
ineens van bewust werd omringd te
zijn door een futuristische werke-

en van Tamme de Boer: de afwezig-
heid van mensen. Alsof er een nu-
cleaire ramp heeft plaatsgevonden
en alleen het decor is blijven staan.
Een apart onderdeel vormen
de drie schilderijen met de titel
Forgotten lake. Op deze schilde-
rijen lijkt dan toch sprake te zijn
van mensen: uit het water duiken
gehelmde figuren op. Hebben ze
gedoken in het (collectieve) onder-
bewustzijn? Mensen komen ook
voor op het schilderij The Revoluti-
on will not be televised: drie figuren
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die met hun rug naar de beschou-
wer kijken naar iets wat niet te zien
is. En dat is misschien wel wat we
zien als we naar de schilderijen van
Tamme de Boer kijken: de revolutie
die zich ongemerkt voltrekt.

Als ik later, wachtend bij de
bushalte, kijk naar het kruispunt,
heb ik het gevoel in een schilderij
van Tamme de Boer te zitten: het -
lijnenspel van asfalt, palen, ver-
keersborden in de schemerende
avond. Maar de echte bomen en
het echte gras ertussen doorbre-
ken die illusie.



